Echte wijn en echte sterke drank
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In het Oude Testament

Spreuken 31:6-7: “Geef sterkedrank! aan wie dreigt om te komen, en wijn? aan hen die bitter be-
droefd van ziel zijn. 7 Laat hem drinken en zijn armoede vergeten, en niet langer aan zijn moeite
denken”.

We leren hieruit: Een bedroefd mens zal van alcoholvrije drank niet “zijn armoede vergeten, en niet
langer aan zijn moeite denken”. Het betreft dus alcoholische drank want enkel die beurt op.

En zo zijn er veel andere positieve uitspraken over wijn: Genesis 27:28; Deuteronomium 7:13;
14:26; 16:13-14; Rechters 9:13; Prediker 2:3; Jesaja 25:6; Psalm 104:15; etc.

Het gaat om echte wijn. Hosea 4:11: “Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag” — dit
kan je van louter druivensap niet zeggen. En zie Jesaja 28:7.

Negatieve uitspraken over wijn betreffen vooral onmatigheid. Daarnaast is er een drankverbod voor
priesters en nazireeérs: Leviticus 10:8-9; Numeri 6:3 - zie verderop.

In het Nieuwe Testament

Kolossenzen 2:16: “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken ©*, of op het punt van
een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten”.

Kantt. 64, SV: “in drank, gelijk de Joden in het Oude Testament in zeker geval bevolen was,
ook in den drank onderscheid te maken; Numeri 6:3”.

Numeri 6:3 behoort tot de Wet voor het nazireeérschap:

Numeri 6:1-3, HSV: “De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israélieten en zeg tegen hen:
Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een nazireeér te doen,
om zich aan de HEERE te wijden, sdan moet hij zich van wijn en sterkedrank onthouden;
azijn uit wijn of azijn uit sterkedrank mag hij niet drinken; verder mag hij helemaal geen drui-
vensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten”.

Ook priesters mochten tijdens hun dienst geen alcoholische dranken tot zich nemen: “De
HEERE sprak verder tot Adron: ¢ Wijn en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en uw zonen
met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft” (Leviticus 10:8-9).

Kolossenzen 2:16 leert dat men niemand mag veroordelen inzake “drinken”. Dit gaat over echte al-
coholische wijn en echte sterkedrank. Was het in het Oude Testament soms nog verboden om wijn
te drinken, zoals gold voor priesters en nazireeérs, in de kerkbedeling is elk drankverbod opgehe-
ven. Matig gebruik van wijn wordt als iets positiefs beschouwd — zie ook Paulus’ raad aan Timo-
thets in 1 Timothels 5:23.

Lees verder:
o “De christen en alcohol”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alcohol.pdf
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! Sterke drank : dit is waarschijnlijk sterke dadelwijn, maar het kan ook een bepaalde vruchtenwijn zijn.
Sterke drank zoals wij die kennen (zoals whisky, jenever, cognac) wordt via distillatie verkregen, iets wat
men in bijbelse tijden nog niet kende. Het gaat dus om een sterke wijnsoort.

2 Wijn : dit woord komt meer dan 400 keer voor in het OT en betreft altijd normale, alcoholische wijn.
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