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“Wat moet ik doen”? 
M.V., 13-9-2024 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 
 

 
Men stelt mij dikwijls vragen in de trant van : “wat moet ik doen?” of “moet ik zus of zo doen?” 
Het is dan gemakkelijk van mijn kant om te antwoorden met “zo moet u doen” … maar dat zou 
nogal legalistisch1 zijn, gelijkend op het principe van het oude wetsverbond (“Gij zult …”). 

Ik verklaar me nader:  
Als ik zelf de voorschriften van onze Heer verander in een “Gij zult dit of dat zo doen”, dan breng 
ik iemands nek eigenlijk onder het juk van een wettisch principe. 
Wij leven echter in de Kerkdispensatie, die gekenmerkt wordt door “de bediening van de Geest”: 

“Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, … 8 hoeveel 
te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?” (2 Korinthiërs 3:7-8). 

Als wij in de Geest wandelen, zullen wij door de Geest de dingen van Gods eis leren nakomen, van-
uit het hart en niet vanuit regels. 

“Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen” 
(Galaten 5:16). 

De “bediening van de Geest” voorziet in de Heilige Geest die permanent in de gelovige woont. De 
Heilige Geest bestuurt nu ons leven, in de harten en met gedachten aan Gods Woord – niet louter 
regels. 
In de huidige kerkbedeling of -dispensatie moeten we ons dus laten leiden door wat de Heilige 
Geest ons leert via Gods Woord, met aanroeping van de Heer in gebed, tot opbouw van ons eigen 
geweten en eigen verantwoordelijkheidszin tegenover God. 
Het is daarom, van mijn kant, niet goed louter regels te formuleren dan wel te wijzen op Geest-ge-
leide bijbelstudie waardoor het eigen hart en geweten wordt opgebouwd.  
Wanneer dit niet in acht genomen wordt door een bijbelleraar, zal hij al gauw als een legalistische 
dictator fungeren, die heerst over de schapen in plaats van de Goede Herder. God verhoede ook mij 
om daar enige aanleiding toe te geven. 
Daarom wil ik u vragen de Bijbelse leer over specifieke zaken gebedsvol te bestuderen, goed in uw 
hart op te nemen, en met de hulp van artikels op mijn site. Dat kan en moet u alleen doen. Het zou 
ongepast zijn dat ik u ergens naartoe zou pushen. 
Ik hoop me hiermee duidelijk gemaakt te hebben. Zo ja, dan ziet u dat de impact van de leraar niet 
de leiding van Schrift en Heilige Geest in uw eigen hart mag kortsluiten. 
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1 Legalisme is de stelling in de christelijke theologie dat verlossing eerder een beloning is voor het (strikt) naleven 
van religieuze voorschriften en wetten (leges in het Latijn) dan het gevolg van genade van God. Het begrip heeft 
een sterk negatieve bijklank, omdat slechts uiterlijkheden en menselijke trots worden benadrukt. (Wiki). 
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