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Een illustratie 
Voor zover ons begrip kan gaan, moeten wij Petrus’ woorden aanvaarden, dat, omdat God van tevo-
ren wist wie zouden geloven, Hij hen, die Hij van tevoren kende, kon verkiezen. Als u liever de 
volgorde verwisselt, dan is dat natuurlijk uw zaak. Mag ik proberen dit eens te illustreren?  
Veronderstel dat op een warme dag twintig jongens achter ons huis aan het spelen waren. Zij zijn 
moe en hebben dorst. Ik ga naar mijn vrouw en zeg: “Ik ga even naar de winkel om wat ijs en limo-
nade te halen. Jij kunt wel voor wat koekjes zorgen. Dan nodigen we de jongens uit om koek, ijs en 
limonade bij ons te komen nuttigen”. Toen ik uit de winkel terug kwam had mijn vrouw twintig 
borden en twintig glazen op de tafel gezet. Ik keek naar de twintig borden en glazen en zei: “Je 
moet acht borden en acht glazen wegzetten, want we hebben er maar twaalf nodig”. - “Maar”, zegt 
ze, “buiten zijn twintig jongens en je nodigde ze allemaal uit te komen, niet waar?” Ik antwoordde: 
“Ja, ik nodigde ze alle twintig uit, maar ik weet, dat er slechts twaalf zullen komen. Die andere acht 
komen niet”. De één zal zeggen: “Ik hou niet van ijs”, de andere: “Ik heb een hekel aan die oude 
mijnheer de Haan”, weer een ander: “Ik geloof, dat zij helemaal geen ijs hebben”, en weer een an-
der: “Het is een grap, ze nemen ons te pakken”. Nog een ander zegt: “Er schuilt iets achter. Aan het 
eind zullen we alles moeten betalen”. Nog een ander zegt: “Ik kan me niet voorstellen, dat die ouwe 
gierigaard zo royaal is, om met zo iets plotseling voor de dag te komen”. Acht van hen komen niet. 
“Hoe weet je dat er maar twaalf zullen komen?” vraagt mijn vrouw. “Omdat ik toevallig al deze 
jongens ken. Ik ken hun gedachten, hun gevoelens en ik weet hoe ze reageren”. Natuurlijk veron-
derstelt dit van mijn kant volmaakte kennis van wat elke jongen zal doen. Het is duidelijk dat ik dat 
volkomen inzicht niet bezit, maar laat ons even veronderstellen, dat ik het wel heb. Als ik die kennis 
had, zou het gemakkelijk voor me zijn slechts twaalf borden op tafel te zetten en toch alle twintig 
jongens uit te nodigen, omdat ik van tevoren wist, wie de uitnodiging zouden aanvaarden. Omdat ik 
alle twintig jongens uitnodigde, hebben de acht jongens, die weigerden, eigenlijk wel een excuus? 
Kunnen ze mij de schuld geven? Och, ze kunnen zeggen: “We zagen, dat er twaalf bordjes stonden, 
niet genoeg voor ons allemaal, dus dachten we, het is niet voor ons”. Maar dat is geen excuus. Zij 
wisten niet, voor wie de borden waren neergezet. Maar ik wist, dat ze alleen waren voor hen, die 
komen zouden, omdat ik van tevoren wist, wie zouden komen. Dit verhaal is een gebrekkige illu-
stratie, maar het probeert, voor zover het ons menselijk begrip aangaat, de uitverkiezing duidelijk te 
maken. Gods uitnodiging is voor allen; toch weet God, dat ze niet allen zullen komen. Hij weet van 
eeuwigheid af, wie zullen komen en wie niet. Het is erg eenvoudig daarom voor de Almachtige om 
te kiezen en slechts voor de uitverkorenen een plaats aan Zijn tafel te bereiden en geen voorzienin-
gen te treffen voor de anderen. Er is overvloed voor allen, maar er is geen kans om aan die tafel te 
zitten, voor wie er geen deel aan willen hebben. “Uitverkorenen naar de voorkennis van God”, zegt 
Petrus. Dat is het hoogst mogelijke waartoe wij met ons begrip kunnen komen als het gaat over de 
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grote waarheid van uitverkiezing en voorbeschikking naast de vrije wil van de mens. Vergeet niet: 
Ik maakte de tafel klaar voor de jongens, maar ieder moest voor zichzelf beslissen of hij zou komen. 
Ik sleurde ze niet naar binnen. Ik nodigde ze allemaal in goed vertrouwen uit. Gods daden zijn 
rechtvaardig. Ieder mag komen. Niemand hoeft zich te verontschuldigen. Niemand hoeft weg te 
blijven of heeft geen kans om binnen te komen. God zegt: 

“O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! … Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vin-
den is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is” (Jesaja 55:1 en 6). 

Hij nodigt u uit om nu te komen aan Zijn tafel om gered te worden. U vreest voor de toekomst, u 
denkt aan uw zonden, en bent bang om God te ontmoeten. Iemand roept u. Luister aandachtig: 

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 
11:28). 

Wat, hoor ik u zeggen? Bedoelt Hij mij? Natuurlijk bedoelt Hij u! Hij zegt: “Komt allen die ver-
moeid en belast zijt”. Bij dat ALLEN sluit Hij u in. “Wie wil mag komen”. Maar nu zegt u weer: 
“Ik ben niet uitverkoren, wat dan?” Wel, dan wilt u in feite niet komen. Maar vergeet die woorden 
en luister nog even. Als u toch komt, dan bent u één van Gods uitverkorenen; u bent één van de 
geredden. Wilt u er op dit ogenblik eens ernstig over denken waar u in de eeuwigheid zult zijn? 
Wilt u graag weten, of uw zonden alle vergeven zijn, uw verleden is uitgeveegd en u nu Gods kind 
bent en op weg naar de hemel bent? Dat kunt u door NU te vertrouwen op de onveranderlijke belof-
te van het Woord van God. Aanvaard de Heere Jezus. Probeer het niet te begrijpen, doch geloof het 
en beantwoord Zijn genadige uitnodiging. 

“Komt, vermoeiden, zwaar belasten,  
daar is heerlijk nieuws voor u;  
Gij hoeft niet meer rond te tasten  
in het duister, ‘t licht schijnt nu.  
Luistert naar die levenswoorden,  
Jezus roept u: “komt tot Mij”.  
Duizenden, die dit reeds hoorden,  
zijn gelukkig nu en vrij! 
Stelt het toch niet uit tot morgen,  
Komt tot Hem met al uw smart;  
Brengt Hem heden al uw zorgen,  
Geeft Hem heden gans uw hart.  
Hij zal al uw schuld vergeven,  
Er is redding in Zijn bloed;  
Die gelooft, schenkt Hij het leven,  
Rust en vrede voor ‘t gemoed. (Joh. de Heer lied 455:1, 3 ) 

 

 

 
 

De soevereiniteit van God 
Vermits God Almachtig is, moet Hij ook Soeverein  zijn. Hij zit op Zijn troon  

en heerst over het Universum, dat meesterlijk gecreëerd is. 
 

De kwestie is NIET de Soevereiniteit van God OF de Vrije Wil van de Mens, 
zoals het Calvinisme zegt, 

want Gods Soevereiniteit staat de Mens toe een Vrije Wil te hebben! 
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Lees ook: 
o De uitverkiezing (M.R. De Haan): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Uitverkiezing.pdf 
o Rubriek “Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil”: 

http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing  
o Rubriek “De gevaren van Gereformeerde Theologie”: 

http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm  
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