
 1

Tony Campolo sterft  
door David Cloud, 29-11-2024, https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-48.php  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, inlas, plaatjes en links door M.V. 

 
 

   
 

Tony Campolo, invloedrijke evangelische auteur/leraar, stierf op 19 november op 89-jarige leeftijd.  
Ik las zijn boeken voor onderzoek, hoorde hem spreken op Missionsfest ‘92 in Vancouver, British 
Columbia, en interviewde hem op de New Baptist Covenant Celebration in Atlanta in januari 2008, 
die ik bijwoonde met mediareferenties.  
Hij was een diep verwarde man die de Schrift verkeerd interpreteerde en in vele ketterijen strui-
kelde, waardoor velen op een dwaalspoor werden gebracht.  
Zijn fundamentele fout was redding. Hij werd niet Bijbels wedergeboren volgens zijn eigen getuige-
nis. Hij zei dat zijn moeder, die uit het katholicisme was gered, wilde dat haar zoon een “wederge-
boren ervaring” had, maar hij gaf toe dat “het nooit voor mij heeft gewerkt” (Letters to a Young 
Evangelical). In plaats daarvan leerde hij door “het lezen van de katholieke mystici, in het bijzonder 
de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola” (medestichter van de Jezuïeten), dat verlossing 
een proces is, geen gebeurtenis (Letters to a Young Evangelical, pp. 30-31).  
Campolo leerde dat “Christus leeft in alle mensen, ongeacht of ze christenen zijn” en “Jezus is de 
enige Verlosser, maar niet iedereen die door Hem wordt gered, is zich ervan bewust dat Hij degene 
is die redt” (A Reasonable Faith).  
Hij beweerde dat de Schrift niet onfeilbaar door God is geïnspireerd en niet “de ultieme autoriteit 
voor geloof” is (Partly Right, p. 99).  
Hij had een evolutionaire kijk op de oorsprong van de mens en het universum. Hij was een oecume-
nist die zich associeerde met de meest liberale denominaties, het Rooms-katholicisme, het Zevende-
dags Adventisme, enz.  
Hij zat in de redactie van de productie van de film Moeder Teresa, die de Rooms-katholieke non 
verheerlijkte en geen waarschuwing bevatte over haar valse evangelie.  
Campolo predikte een sociaal evangelie. “[Jezus] heeft ons gered zodat Hij zou kunnen beginnen 
met het transformeren van Zijn wereld in het soort wereld dat Hij wilde dat ze zou zijn toen Hij ze 
schiep” (It’s Friday but Sunday’s Coming, p. 106).  
Hij haatte en bespotte het dispensationalisme en verwierp de bijbelse doctrine van de op handen 
zijnde (imminente) wederkomst van Christus.  
Hij zei dat homoseksuelen moeten kunnen toetreden tot kerken en gewijd moeten worden zonder 
homoseksualiteit af te zweren en hij steunde het homohuwelijk.  
Een belangrijke bron van zijn ketterse denken was het katholieke contemplatieve gebed. Hij zei: “Ik 
sta ‘s morgens een half uur voordat het moet op en breng tijd door in absolute stilte. Ik vraag God 
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nergens om. Ik geef me gewoon over aan Zijn aanwezigheid en geef me over aan de Geest die in 
mijn leven stroomt” (Outreach Magazine, July/ August 2004, pp. 88, 89).  
Hij zei: “Een theologie van mystiek biedt enige hoop op een gemeenschappelijke basis tussen het 
Christendom en de Islam” (Speaking My Mind, pp. 149l, 150). Dit is geen Bijbelse meditatie. Het is 
een recept voor spirituele misleiding.  
Het evangelicalisme, met zijn afzwering van afscheiding en zijn gebrek aan grenzen, is doordrenkt 
met elke vorm van zonde en ketterij. Het is de beginnende vorm van de één-wereldkerk, die tot 
volle bloei zal komen in de dag des Heren, zoals beschreven in Openbaring 171. 
 

Tony Campolo 

Pastor, auteur, promoot mysticisme, oecumenisme, en een gemeenschap-
pelijke grond van Islam en Christendom. Navolger van Thomas Merton en 
andere mystici. 

“Ik zeg dat er geen redding is los van Jezus, dat is mijn evangelicale mind-
set. Echter, ik ben er niet van overtuigd dat Jezus enkel in christenen leeft”. 

“Jezus is de enige Redder, maar niet iedereen die door Hem gered is,  
is er zich van bewust dat Hij het is die redt”. 

“Ik weet niet wat ik van de moslim-mystici moet denken … Wat ervaren zij 
in hun mystieke ervaringen? Zouden zij dezelfde God ontmoet hebben als 
wij in ons christelijk mysticisme?” 

 

 

 

Lees verder: 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tony-campolo.pdf (LHT, vertaald) 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tony-campolo2.pdf (LHT, vertaald) 

o https://www.lighthousetrailsresearch.com/tonycampolo.htm (LHT) 
o https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/emerging-spirituality-joining-the-new-age-with-christendom/ 

(LHT) 

o https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/guest-commentary-a-response-to-red-letter-christians-
and-tony-campolos-going-the-jesus-way/ (LHT) 

o https://www.wayoflife.org/database/beware_of_tony_campolo.html (David Cloud) 

o http://www.understandthetimes.org/commentary/c58.shtml (Roger Oakland) 

o https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/coming-to-christ-through-mysticism/ (Roger Oakland) 

o http://www.letusreason.org/Popteac27.htm (Mike Oppenheimer) 
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1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf  
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