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De sleutel tot het begrijpen van  
Israël vandaag 

Bron : https://www.wayoflife.org/reports/key-to-understanding-israel-today.php , 3-3-2026 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en schema door M.V. 

 
 

Romeinen 11:25-32 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 
eigen oog), dat er voor een deel verharding [KJV: blindness] over Israël is gekomen, totdat de vol-
heid van de heidenen is binnengegaan.  
26 En zo zal heel Israël zalig [KJV: saved] worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. [vgl. Jesaja 59:20; Psalm 14:7; Jer. 31:33-34] 
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.  
28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft ge-
liefden vanwege de vaderen.  
29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.  
30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun 
ongehoorzaamheid,  
31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ont-
ferming zouden verkrijgen.  
32 Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen. 

 
In deze passage concludeert Paulus de kwestie die hij in Romeinen 9:1-6 aanhaalde. Hoe zit het met 
Israël in de evangelie-kerkbedeling? Heeft Gods Woord met betrekking tot Israël gefaald? Heeft het 
Israël, dat vandaag bestaat, geen toekomst met God? Heeft “de kerk” Israëlische verbonden geërfd? 
Het antwoord op deze zeer belangrijke vraag is dat God nog niet klaar is met Israël, en dat Zijn ver-
bonden met Israël niet aan de kerk zijn gegeven. Het Israël dat vandaag bestaat is het Israël dat God 
creëerde met Abraham, Izaak en Jakob [= Israël]; het is Gods uitverkoren volk; maar als gevolg van 
haar zonde en de afwijzing van haar Messias is Israël blind in deze tijd terwijl God de kerk creëert. 
Wanneer God klaar is met de zaken van de kerk, zullen Zijn verbonden met Israël worden vervuld. De 
woorden kunnen niet duidelijker zijn dat God nog niet klaar is met Israël. De kerk heeft Israël niet 
vervangen. De kerk is iets anders. Gods verbonden met Israël zullen letterlijk in de toekomst worden 
vervuld. 
“Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! … 2 God heeft Zijn volk, dat Hij van tevo-
ren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt …” (Romeinen 11:1-2). 
“Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te 
meer hun volheid!” (Romeinen 11:12). 
“Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming an-
ders dan leven uit de doden?” (Romeinen 11:15). 
“En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen op-
nieuw te enten” (Romeinen 11:23). 
“Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnen-
gegaan. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob” (Romeinen 11:25-26). 
Dit is een sleutel-passage over de juiste interpretatie van Bijbelse profetie. Ze ruimt een enorme hoe-
veelheid verwarring op die vandaag de dag bestaat over Israël. Ze onderwijst duidelijk een letterlijke 
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interpretatiemethode en weerlegt de allegorische of vergeestelijkte methode. De profetieën betreffende 
de Antichrist, de Dag van de Heer, de bekering van Israël, het Nieuwe Verbond, het millenniumrijk  
[= het duizendjarig vrederijk] van Christus en dergelijke moeten letterlijk worden geïnterpreteerd. 
Het is het valse Christendom dat de grote verwarring heeft veroorzaakt die er vandaag de dag bestaat 
over Israël. Het was de Rooms-katholieke kerk en haar grondleggers (bijv. Origenes, Hiëronymus, 
Augustinus, Gregorius de Grote) die de allegorische interpretatiemethode uitvonden om de ketterij te 
ondersteunen dat de “kerk” het nieuwe Israël is. De Oosters-orthodoxe kerk die zich in 1054 van 
Rome afsplitste, hield vast aan deze ketterij. Dit leidde tot verschrikkelijke vervolging van Joden door 
het “Christendom”, maar het is het valse Christendom dat in het Nieuwe Testament zelf werd voor-
speld (bijv. Mattheüs 13:33; Handelingen 20:28-30; 1 Timotheüs 4:1-3; 2 Timotheüs 3:1-5, 13; 2 Pe-
trus 2; Judas 1). Ook de protestanten verwierpen de grote fout van de vervangingstheologie niet, maar 
hielden deze in stand. 
Romeinen 11:25-27 leert dat het Israël dat door God werd geoordeeld, verblind en verspreid onder de 
volken door Babylon en Rome, hetzelfde Israël is dat vandaag bestaat, en een overblijfsel van dit Is-
raël zal worden bekeerd en gezegend. 

De Verzameling en Volheid van de Heidenen 

 
Grotere versie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf 

Een “geheimenis” (Romeinen 11:25) is waarheid die verborgen was in de tijd van het Oude Testa-
ment en wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament. Het wordt gedefinieerd in Romeinen 16:25-26: 
“het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, 26 maar dat nu geopenbaard is en 
door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is”. Israëls blindheid en bekering 
werden geopenbaard door de profeten uit het Oude Testament, maar het kerktijdperk, met de roep van 
een hemels volk uit de volken, werd niet geopenbaard. Het mysterie is “dat er voor een deel verhar-
ding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan” (Romeinen 11:25). 
De volheid van de heidenen is de voltooiing van de “feestelijke vergadering en de gemeente [of: de 
kerk] van de eerstgeborenen” (Hebreeën 12:23). In het kerktijdperk bezoekt God de heidenen “om 
voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen” (Handelingen 15:14). Hij doet dit door het prediken 
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van het Evangelie en de werking van de Geest. Heiligen uit de kerktijd zijn trofeemensen die voor alle 
tijden voor het universum zullen worden getoond als getuigenis van Gods genade. “Opdat Hij in de 
komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertieren-
heid over ons in Christus Jezus” (Efeziërs 2:7). “Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Chris-
tus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen” (Efeziërs 3:21). De Kerk is Israël niet en 
heeft Israëls verbonden niet geërfd. 
“voor een deel verharding” (Romeinen 11:25. KJV: blindness) betekent dat niet heel Israël blind is. 
De eerste gelovigen in Jezus als de Christus waren Joden, net als Paulus, en er waren vele duizenden. 
Er waren 3.000 bij Pinksteren, daarna nog eens 5.000 (Handelingen 2:41; 4:4), en vele anderen in die 
tijd. Veel Joden hebben sindsdien geloofd, maar zij zijn in de extreme minderheid. 
“zal heel Israël zalig worden” (Romeinen 11:26. KJV: saved) moet worden gedefinieerd volgens de 
profetieën. Het hele ware Israël zal gered worden. “want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, 
zijn Israël” (Romeinen 9:6). Heel Israël dat berouw toont en gelooft in Jezus als Christus zal gered 
worden. Dit is duidelijk in de Schrift waar Paulus naar verwijst in Romeinen 9:26, dat is Jesaja 59:20: 
“En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de 
HEERE”. Het zijn degenen die zich van hun overtredingen bekeren en die het geredde Israël zijn. In 
de Dag des Heren zal een overblijfsel van Israël berouw tonen van zijn zonden tegen God (Ezechiël 
20:43). Hun berouw zal dramatisch en grondig zijn: “U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte 
daden, die u gedaan hebt”. Zij zullen Jezus als de Messias ontvangen. “Zij zullen Mij aanschouwen, 
Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig 
kind; en zij zullen over Hem bitter klagen” (Zacharia 12:10-14)1. De ongelovigen en onberouwlijken 
zullen het koninkrijk van Christus niet binnengaan (Ezechiël 20:38). God noemt hen “rebellen”. Za-
charia zegt dat een derde van Israël gered zal worden (Zacharia 13:8-9). Jesaja zegt: “Want, Israël, al 
is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren” (Jesaja 10:22). 
Het “verbond” (‘Romeinen 11:27) is het glorieuze Nieuwe Verbond, zoals samengevat in Jesaja 
59:21: “Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en 
Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond 
van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de 
HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid”. Het Nieuwe Verbond is Gods belofte om Israël te bekeren, 
haar terug te brengen naar haar eigen land en haar voor altijd te zegenen. God zal Israël reinigen en 
Zijn wetten in hun hart schrijven en zij zullen Hem allemaal kennen. Ezechiël beschrijft het (Ezechiël 
36:25-29, 37). Zie ook Jesaja 44:1-3; 44:21-23; Jeremia 31:10-14, 31-34; 32:38-40; 33:7-8; Ezechiël 
11:17-21; 16:60-63; 20:33-44; 34:11-17; 36:12-14; 37:15-27; 39:25-29; Miha. 7:18-20; Zacharia 13:8-
9; Maleachi 3:1-6. 
“God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen” (‘Ro-
meinen 11:32). Dit betekent niet dat alle mensen universeel gered zullen worden. We weten dit door 
de passage te interpreteren in het licht van de rest van de Schrift. De Heer Jezus waarschuwde dat de 
levensweg smal is en dat “er weinig zijn die hem vinden” (Mattheüs 7:14). Vele mensen zullen in de 
poel van vuur worden geworpen in het laatste oordeel (Openbaring 20). In Romeinen 11:32 zegt Pau-
lus dat het aanbod van redding universeel is. Een parallel gedeelte in Galaten 3:22 legt uit: “Maar de 
Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden 
door het geloof in Jezus Christus”. 
 
Zie ook:  
○   16 Belangrijke feiten over Israël die iedereen moet weten:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feiten_Israel.pdf  
○   Een onderscheid maken tussen Israël en de Kerk met betrekking tot aardse belangen:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/israel-aarde_kerk-hemel.pdf  
○   Rubriek “Israël”: http://www.verhoevenmarc.be/#Israel  

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
1 Zie ook http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zach12_10.pdf ! 
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