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Waarom Israël geen vrede heeft 
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-36.php , 6-9-2024 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV en SV) 
Vertaling en inlas door M.V. 

 
Een groot aantal Joden keerde in de 20e eeuw terug naar hun land en vestigde de staat Israël in 
1948, maar Israël heeft geen vrede gehad. Ze is altijd op voet van oorlog geweest.  
Waarom kan Israël geen vrede hebben? Het antwoord wordt duidelijk weergegeven in Deuterono-
mium 28, dat zich rechtstreeks tot Israël richt en zegen belooft voor gehoorzaamheid aan God (Deu-
teronomium 28:1-14) en vloek voor ongehoorzaamheid (Deuteronomium 28:15-68).  
Israël heeft geen vrede omdat Israël niet in orde is met God.  
Israël had vrede tijdens de vroege regering van Salomo (1 Koningen 4:20-21, 24-25), maar de vrede 
werd weggenomen toen Salomo zondigde (1 Koningen 11:9-40).  
Daarna had Israël vrede voor korte tijden toen haar koningen God eerden (2 Kronieken 14:5-6; 
15:15; 20:30.  
Israël werd uit het land verwijderd vanwege haar zonde tegen God (Deuteronomium 28:63-67) en 
zelfs bij haar terugkeer (na de Babylonische ballingschap en in de 20ste eeuw) heeft ze geen vrede 
gehad, en ze zal geen vrede hebben totdat ze in het reine is met God.  
Israël is door God geschapen en is eigendom van God en heeft geen ander doel dan het dienen van 
God. “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die 
op de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is” 
(Deuteronomium 14:2).  
Israëls poging om als een seculiere natie te bestaan, heeft haar in een moeras van gevaar en verwar-
ring gebracht. Ongeacht hoe machtig haar leger is, hoe slim haar wetenschappers en hoe succesvol 
haar geheime agenten ook zijn, Israël zal geen vrede hebben totdat ze berouw heeft van het ver-
werpen van haar eigen Messias. Die dag nadert snel, maar hij zal worden voorafgegaan door een 
tijd van ongekende wereldwijde problemen en de opkomst van de Antichrist. 

De Schuld van de Joden1 
“En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen” (Matt. 27:25). 

“Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh. 1:11) 
“Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem!” 

(Joh. 19:5-6) 
“Jezus antwoordde: Gij [Pilatus] zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven ge-

geven ware; daarom die [de Joden] Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde” (Joh. 19:11) 
“Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! … De overpriesters antwoordden: 

Wij hebben geen koning dan de keizer” (Joh. 19:15). 
“Deze Jezus … hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis  

gespijkerd en gedood” (Hand. 2:23) 
“Maar de Vorst van het leven hebt u gedood” (Hand. 3:15) 

“Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen” (Hand. 10:39) 
“de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben  

vervolgd. … En de toorn is over hen gekomen tot het einde” (1 Thess. 2:14-16). 
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1 De geschiedenis van de Joden staat model voor de zondige mens in het algemeen. De zondige mens wil niet weten van 
de Heer Jezus en “kruisigt” Hem evenzeer: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf  
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