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Het metafysische pad: zielsverlichting vinden 
of geestelijke blindheid ingaan? 

Door Ray Yungen, https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/new-booklet-emthe-new-age-
path-finding-soul-enlightenment-or-entering-spiritual-blindness-em/ , 4-9-2024 

Tenzij anders aangegeven komen Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV).  
Soms echter vertaalt de KJV beter uit het Hebreeuws van het Oude Testament. 

Vertaling en voetnoten door M.V. 
 
 
Na 22 jaar onderzoek begrijp ik volledig waarom zoveel mensen de metafysica1 hebben omarmd en 
waarom ze transformatie zoeken voor de mensheid als geheel. Over het algemeen hebben ze het or-
thodoxe (oude paradigma) Christendom verworpen en het als onaanvaardbaar beschouwd, maar ze 
willen nog steeds spirituele betekenis en een utopische visie in hun leven behouden. Bovendien zien 
ze metafysica als nuttig voor het verbeteren van de kwaliteit van hun dagelijks leven, of het nu gaat 
om een betere gezondheid, liefdevollere relaties, innerlijke vrede of begeleiding voor succes en wel-
vaart. Ze zouden denken dat het het toppunt van onwetendheid en dwaasheid is om zulke schijnbaar 
wonderbaarlijke paden om de menselijke conditie te verbeteren, te veroordelen. 
In New Age-kringen wordt algemeen aangenomen dat Jezus Christus zelf een metafysicus van grote 
statuur was. Ze citeren verzen waarin Jezus verkondigt: “Het koninkrijk van God is in u” (Lukas 
17:21) – wat volgens hen een verwijzing is naar het hogere zelf; “Geef het op en weet dat Ik God 
ben”2, HSV, of “Wees stil en weet dat Ik God ben, KJV (Psalm 46:11) – een verwijzing, zeggen ze, 
naar meditatie; en “Wie in Mij gelooft, … en hij zal grotere doen dan deze” (Johannes 14:12) – wat 
betekent dat New Agers Jezus’ krachten kunnen hebben. Hoe veraf dit voor veel christelijke lezers 
ook mag klinken, New Age-aanhangers zijn heel oprecht in dit geloof. Ze beweren stellig dat reïn-
carnatie oorspronkelijk in de Bijbel stond, maar op het Concilie van Nicea werd verwijderd, zodat 
kerk en staat het gewone volk beter konden beheersen door angst. Hoewel er nog steeds veel scep-
tici en critici zijn, worden deze overtuigingen steeds minder aanstootgevend en acceptabeler. 
Een van de meest voorkomende New Age-houdingen is dat er veel wegen naar God zijn en dat het 
verkeerd is om het pad van een ander te beoordelen of te veroordelen, omdat niet alle mensen ge-
schikt zijn voor hetzelfde pad. New Agers leren dat iedereen het pad moet vinden dat het beste bij 
hem past. 
 
Oordelen of niet geoordeeld worden 
Er zijn hier twee vragen die beantwoord moeten worden: Is het juist om te oordelen? En leiden alle 
wegen naar God? Jezus Christus heeft in Mattheüs 7:22-23 voorzegd: 

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofe-
teerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal 
Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” 

Ik vind het zeer interessant dat mensen die “vele wonderbaarlijke werken” of miraculeuze werken 
in Zijn naam deden, in werkelijkheid “ongerechtigheid” of kwaad verrichtten. Dit doet me geloven 
dat er een grote misleiding plaatsvindt. 
Deze verzen vertellen me ook dat niet alle paden naar God leiden en omdat ze dat niet doen, kan 
men maar beter beoordelen welk pad het juiste is. Veel mensen reageren natuurlijk met: “Oordeel 
niet, opdat u niet geoordeeld wordt”. Echter, in de context genomen, spreekt dit vers (Mattheüs 7:1) 
over hypocrisie in menselijk gedrag en niet over het onthouden van kritisch onderzoek van 

 
1 Metafysica: het bovenzintuiglijke. 
2 Hier vertaalt de HSV beter het begrip met “Geef het op”. 
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spirituele leringen. Galaten 1:8 bevestigt de noodzaak om geestelijk onderwijs met het juiste onder-
scheidingsvermogen te beoordelen. Paulus waarschuwt: 

“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan 
wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. 

En 2 Johannes 1:9-11 zegt: 
“Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van 
Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Als iemand bij u komt en deze leer niet 
brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. 11 Want wie hem begroet, die heeft deel 
aan zijn slechte werken”. 

En opnieuw in Efeziërs 5:11, “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, 
maar ontmasker ze veeleer”. 
Hoe kunnen we iets terechtwijzen als we niet vaststellen of het al dan niet past in het plaatje van 
“onvruchtbare werken”? In 2 Timotheüs 3:16-17 lezen we: 

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, vol-
maakt [= compleet] zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”. 

 
Persoonlijke geesten (KJV: familiar spirits) 
Omdat ik de New Age-neiging opmerkte om ook Bijbelverzen te citeren om de beweringen van de 
metafysica te ondersteunen, heb ik me in mijn onderzoek gericht op het voor de hand liggende con-
flict tussen de Oude Wijsheid en de God van de Bijbel dat loopt van Genesis tot Openbaring. De 
continuïteit van dit schijnbare contrast is onmiskenbaar tot het punt dat elke New Ager zou moeten 
erkennen dat het bestaat. Deze tegenstelling en dit bezwaar is de basis voor elke logische christe-
lijke oppositie tegen de metafysica. Let op de lijst van metafysische kunsten in Deuteronomium 
18:9-12, en volg hier beter de KJV: 

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to 
do after the abominations of those nations. 10 There shall not be found among you any one that 
maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of 
times, or an enchanter, or a witch, 11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits3, or a wizard, 
or a necromancer. 12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because 
of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee” (KJV). 
Vertaald: Wanneer gij in het land gekomen zijt, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zult gij 
niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Er zal onder u niemand gevonden worden 
die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, of die waarzeggerij gebruikt [een helder-
ziende], of een waarnemer van tijden, [dat wil zeggen feesten die verband houden met natuur-
aanbidding], of een tovenaar [iemand die mensen manipuleert door occulte kracht], of een heks 
[iemand die occulte kracht gebruikt]. 11 Of een bezweerder [hypnotiseur], of een raadgever met 
persoonlijke geesten [iemand die advies of kennis van een geest ontvangt], of een tovenaar [ie-
mand die een geest gebruikt om zijn wil te doen], of een dodenbezweerder [iemand die gelooft 
dat hij contact maakt met de doden]. 12 Want allen, die deze dingen doen, zijn den HEERE een 
gruwel, en om deze gruwelen verdrijft de HEERE, uw God, hen voor uw aangezicht. 

Het woord gruwel (abomination) in vers 12 betekent “weerzinwekkend” of “walgelijk”. Let op de 
verwijzing naar huisgeesten of persoonlijke geesten (familiar spirits) in de volgende verzen uit Le-
viticus. Deze term komt in het hele Oude Testament voor en heeft een negatieve connotatie: 

“And the soul that turneth after such as have familiar spirits4, and after wizards, to go a whoring 
after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his 
people” (Leviticus 20:6, KJV). 

 
3 KJV “familiar spirit”, Hebreeuws “obe” – Strong 178. Dit is een huisgeest/persoonlijke geest. 
4 KJV “familiar spirit”, Hebreeuws “obe” – Strong 178. Dit is een huisgeest/persoonlijke geest.  
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Vertaald: En de ziel, die zich wendt tot degenen, die huisgeesten hebben, en van tovenaars, om 
hen te hoereren, Ik zal zelfs Mijn aangezicht tegen die ziel keren, en Hem uit het midden van 
zijn volk afsnijden. (Leviticus 20:6). 

Een voorbeeld hiervan is een boek genaamd Creative Visualization van Shakti Gawain, dat een van 
de bijbels van de New Age-beweging zou kunnen worden genoemd (er zijn meer dan drie miljoen 
exemplaren verkocht in de VS en nog eens drie miljoen in dertig talen). Gawain legt het basisproces 
van visualisatie uit. Eerst komt “ontspannen in een diepe, stille meditatieve gemoedstoestand”,[1] 
die elke ochtend en middag moet worden gedaan. Dit opent het “kanaal” voor “hogere wijsheid en 
leiding om naar je toe te komen”.[2] Gawain beschrijft vervolgens de aard van deze richtlijn: 

De innerlijke gids is bekend onder veel verschillende namen, zoals je raadgever, spirituele gids, 
denkbeeldige vriend of meester. Het is een hoger deel van jezelf, dat in veel verschillende vor-
men naar je toe kan komen, maar meestal in de vorm van een persoon of wezen met wie je kunt 
praten en waarmee je je kunt verhouden als een wijze en liefdevolle vriend.[3] 
Je gids is er voor je om een beroep op te doen wanneer je extra begeleiding, wijsheid, kennis, 
ondersteuning, creatieve inspiratie, liefde of gezelschap nodig hebt of wilt. Veel mensen die een 
relatie met hun gids hebben opgebouwd, ontmoeten hem elke dag in hun meditatie.[4] 

Waar Shakti Gawain het over heeft, is hetzelfde als waar in Deuteronomium 18 over wordt gespro-
ken: persoonlijke geesten. Het zogenaamde hogere zelf is niets meer dan een vertrouwde geest die 
erop uit is om die mensen te manipuleren die zich ervoor openstellen. In christelijke kringen is het 
gebruikelijk om over hen te spreken als demonen. Het woord demon komt van de Griekse term 
deamonion, wat letterlijk spirituele gids (spirit guide) betekent. Vertrouwde geesten maken contact 
terwijl de geest van de persoon in neutraal is (meestal gedaan door meditatie) en proberen een 
sterke verbinding tot stand te brengen; het resultaat is beheersing van de persoon door de geest. De 
kern van New Age spiritualiteit is dat het hogere zelf (d.w.z. de familiar spirit/persoonlijke geest) 
verondersteld wordt het leidende principe te zijn op elk gebied van iemands leven – punt uit! 
Daarom waarschuwt de apostel Paulus ons in Efeziërs 6:12: 

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de mach-
ten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten”. 

Hij zegt dat er niet-menselijke krachten (krachten) zijn die tegen God zijn. De aard hiervan is duide-
lijk voor iedereen die de metafysica nauwkeurig bekijkt met dit vers in gedachten. Na een bepaald 
punt gaat invloed en begeleiding van de persoonlijke geest over tot regelrechte bezetenheid. Dit is, 
geloof ik, het kundalini-effect. Een voorstander van New Age legt het als volgt uit: 

Voorheen leek kundalini mij een fabel, fascinerend en aantrekkelijk, maar op zijn manier net zo 
onwaarschijnlijk als God die door een brandende struik tot Mozes sprak of Jezus die de doden 
opwekte. Maar nu was ik me soms, tegen het einde van de derde fase van dynamische meditatie, 
bewust van iets dat zo ongrijpbaar bewoog als neon langs mijn ruggengraat, flitsend als een 
bliksemschicht in mijn ledematen. . . . Toen, in de vijfde en laatste fase, danste ik, ik voelde me 
nu bewogen door een kracht die krachtiger, inventiever was dan ik bewust kon oproepen.[5] 

Ik geloof dat de “Tibetan” van de occultist Alice Bailey5 persoonlijke geesten/familiar spirits zijn. 
Ik geloof ook dat ze hun werkplan in hun geschriften onthullen. De intentie van deze wezens kan 
worden gezien door wat de volgende metafysische beoefenaars overbrengen: 

Het is er allemaal, zoek er gewoon naar. Zoek de onsterfelijke, eeuwige Geest die in je woont – 
de “Ik ben tegenwoordigheid”, die alles bevat wat was, is of ooit zal zijn. … Het hele leven zal 
betekenisvoller worden als je leeft vanuit het centrum binnenin. Vergeet niet dat jullie Goden in 
wording zijn.[6] 

Het is niet nodig om “geloof te hebben” in een macht buiten jezelf.[7] 
 

 
5 Over Alice Bailey: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alice-bailey.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alice-bailey.pdf
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De Engel van het Licht 
Wie denk je dat zou willen dat je zoiets gelooft? Wie zou willen dat je gelooft dat God niet buiten 
uzelf bestaat – dat je geen geloof hoeft te hebben in iets externs. New Age schrijver/filosoof David 
Spangler onthult wie in zijn boek Reflections on the Christ als hij schrijft: 

Een of ander wezen moet deze energieën in zijn bewustzijn en substantie opnemen en ze als het 
ware kanaliseren naar die andere wezens die ze moeten ontvangen, in dit geval de mensheid. 
Het wezen dat ervoor koos om deze energieën te belichamen en in essentie de engel van de in-
nerlijke evolutie van de mens te zijn, is het wezen dat we kennen als Lucifer.[8] 

Hij zet het hele programma achter de New Age-beweging uiteen in de volgende uitleg: 
Hij [Lucifer] komt om ons bewust te maken van onze innerlijke kracht, om ervaring naar ons 
toe te trekken. Hij komt om ons bewust te maken van de kracht van creatieve manifestatie die 
we hanteren. Wanneer je werkt met de wetten van manifestatie, manifesteer je in wezen een Lu-
ciferisch principe.[9] 

Zelfs als Spangler deze woorden niet had geschreven, zou het verband tussen Lucifer en de New 
Age-beweging nog steeds duidelijk zijn voor christenen door het lezen van 2 Korintiërs 11:13-15: 

“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 
van Christus. 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 

Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. 
Hun einde zal zijn naar hun werken”. 

Wil deze misleiding effectief zijn, dan zou hij als een “engel des lichts” moeten komen. Om een ge-
loofssysteem als satanisch te beoordelen, moet men vergelijken hoe dicht het in de buurt komt van 
Satans eigen uitspraken over zichzelf. God vraagt hem: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgen-
ster [KJV: Lucifer], zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heiden-
volken!” (Jesaja 14:12). Dan herinnert Hij Satan aan zijn eigen woorden toen hij God uitdaagde: 

“En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon 
verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen bo-
ven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:13-14). 

Later, toen Satan Eva in de Hof misleidde, zei hij: 
“Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als 
God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Genesis 3:5). 

De New Age-beweging past zonder twijfel in dat plaatje. 
 
De “listen” van Satan 
Efeziërs 6:11 waarschuwt: “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt hou-
den tegen de listige verleidingen van de duivel”. Het begrip “listige verleidingen” in dit vers bete-
kent ingenieuze valstrik of strik. Om een valstrik effectief te laten zijn, is het juiste aas nodig - iets 
dat aantrekkelijk is, dat er deugdelijk uitziet en aanvoelt. Laten we bijvoorbeeld het geval nemen 
van de energetische genezingstechniek, Reiki. De gemiddelde Reikibeoefenaar zou het schandalig 
en belachelijk vinden dat iemand zelfs maar zou suggereren dat Reiki verband houdt met Satan. 
Een Reiki-beoefenaar gaf het volgende commentaar op de positieve aard van Reiki: 

Tijdens een Reiki-behandeling kun je een aantal sensaties verwachten; warmte, koelte, tintelin-
gen, diepe ontspanning, of soms voel je niets waarneembaars. Sessies duren meestal een uur en 
daarna voel je je kalm en ontspannen. U zult beter slapen en een algemeen gevoel van welzijn 
hebben.[10] 
(Zie over Reiki ook de rubriek http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm#reiki ). 

Klinkt dit als iets dat satanisch is? De meeste mensen zouden niet alleen nee zeggen, maar zouden 
ook het gevoel hebben dat iets dergelijks waarschijnlijk van God zou moeten komen. In The Reiki 
Factor zegt Reikimaster Barbara Ray: 

http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm#reiki
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Reiki is opnieuw opgedoken als een transformerend hulpmiddel voor het balanceren van ener-
gie, voor natuurlijke genezing, voor wholing, en voor het creëren van vrede, vreugde, liefde en, 
uiteindelijk, voor het bereiken van een hoger bewustzijn en verlichting.[11] 

Verlichting is hetzelfde als zelfrealisatie, vooral in de context van een metafysische praktijk. Wan-
neer een christen iemand hoort beweren God te zijn, moet hij onmiddellijk de uitspraken van Satan 
herkennen: “u zult als God zijn” (Genesis 3:5) en “ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Je-
saja 14:14). Hoor dit aandachtig. Hij zei: ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste … Ik zal als 
God zijn. 
Met het oog hierop is de enige logische conclusie dat de kracht achter Reiki satanisch is. De sleutel 
is niet om te denken in termen van hoe de populaire cultuur Satan ziet, maar eerder hoe de geïnspi-
reerde schrijvers van de Bijbel Satan afschilderden – een meesterbedrieger en vervalser van de 
waarheid. Hij is iemand die komt als “een engel van het licht” (2 Korintiërs 11:14) om de mensheid 
goddelijkheid te bieden, d.w.z. u bent goddelijk en de meester van uw eigen lot. 
Het trieste van dit alles is dat deze ervaringen zo echt en overtuigend zijn. Mensen die het bovenbe-
wuste ervaren, getuigen dat diepe meditatieve toestanden onvergelijkbaar mooi en verrukkelijk zijn. 
Ze ervaren intens licht dat hen overspoelt en hebben een gevoel van almachtige kracht en oneindige 
wijsheid. In deze tijdloze staat ervaren ze een extase die vergeleken wordt met niets dat ze ooit eer-
der hebben gekend. Ze voelen zich verbonden met al het leven en zijn overtuigd van hun eigen on-
sterfelijkheid. Zulke ervaringen zorgen ervoor dat ze terugkeren voor meer. Je gaat niet geloven dat 
hij of zij God is als je jezelf niet God voelt. 
Wijlen New Age-leider Peter Caddy vertelde over een incident waarbij een groep christenen hem 
confronteerde en beproefde, zoals hij het uitdrukte, om mijn ziel te redden. Hij zei dat ze terug 
moesten komen en met hem moesten praten als ze dezelfde prachtige mystieke ervaringen hadden 
gehad als hij. Het punt dat hij probeerde te maken was dat deze naïeve christenen geen idee hadden 
waar het metafysische leven over gaat en als ze dat wel hadden, zouden ze willen wat hij had in 
plaats van te proberen hem te bekeren tot hun manier van denken. 
Gevoelens als deze komen veel voor in New Age-kringen en hebben de afgelopen twintig jaar velen 
aan de haak geslagen. Ze voelen dat zoiets groots uit God moet zijn. Een soortgelijk verslag wordt 
verteld in Handelingen 8:9-11: 

“En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij6 en 
deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. 
10 Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van God. 11 

En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan”. 
Toverij betekent het gebruik van de kracht van familiar spirits. Wat deze man deed, moest positief, 
goed hebben geleken, anders zouden de mensen niet hebben gevoeld dat “deze man de grote kracht 
van God is”. De waarheid is dat hij niet van God was; het leek gewoon zo. 
In het licht van dit alles is het gemakkelijk in te zien waarom de komst van het christelijke Evange-
lie naar Efeze, dat bastion van de oude wijsheid, zo’n dramatisch effect had: 

“En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. 19 Velen 
ook van hen die toverkunsten7 uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden 
die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftig-
duizend zilverstukken. 20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker” 
(Handelingen 19:18-20). 

De magische of metafysische kunsten gingen de deur uit toen het Evangelie van Christus binnen-
kwam. De twee waren niet alleen onverenigbaar, maar ook totaal tegengesteld, zoals het volgende 
verslag onthult: 

En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de synagogen 
van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. 6 En toen zij het eiland doorgegaan 

 
6 Grieks (Textus Receptus) mageuo (Strong 3096), van magos (Strong 3097), het beoefenen van magie, toverij. 
7 KJV: curious arts: periergos (Strong 4021). 
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waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar8 aan, een valse profeet, een Jood van wie de 
naam Barjezus was. 7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep 
Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. 8 Maar Elymas, de 
tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van 
het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige 
Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle 
sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de 
Heere te verdraaien? (Handelingen 13:5-10). 

 
Een aparte divisie 
Als je het gevoel hebt (zoals veel New Agers hebben) dat de echte leringen van Jezus werden on-
derdrukt en verdraaid, overweeg dan dit: Jezus was een goede Jood die zich strikt hield aan wat we 
nu het Oude Testament noemen. In het Oude Testament was, zoals we hebben gezien, contact met 
familiar spirits (geestengidsen) ten strengste verboden. Koning Saul is een goed voorbeeld van wat 
er gebeurde met degenen die deze beperking negeerden: 

“Zo stierf Saul vanwege zijn trouwbreuk, die hij tegenover de HEERE had gepleegd, vanwege 
het woord van de HEERE, dat hij niet in acht had genomen, en ook omdat hij een dodenbe-
zweerder [KJV: one that had a familiar spirit]9 had geraadpleegd, 14 en niet de HEERE had ge-
raadpleegd. Daarom doodde Hij hem en liet Hij het koningschap overgaan op David, de zoon 
van Isaï” (1 Kronieken 10:13-14). 

Ook in het Jodendom was er een duidelijke scheiding tussen God en mens, zoals de volgende ver-
zen aangeven: 

“U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het 
weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na 
Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. 12 Ík heb verkondigd 
en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn 
getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben” (Jesaja 43:10-12). 
“Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, 
Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf” (Jesaja 
44:24). 

Met het oog hierop kan Jezus geen leverancier van de Oude Wijsheid en ook niet louter een vrome 
Jood zijn geweest. In de Joodse religie is er één Schepper/Onderhouder en de mens is Hem niet. 
God schiep de mens om Hem te aanbidden en te verheerlijken. Deze visie blijft de basis voor de 
christelijke visie op God. 
Jezus’ aanspraak op goddelijkheid was gebaseerd op Zijn Messiasschap, een uniek Joods concept, 
niet verenigbaar met de leringen van de Oude Wijsheid over menselijke goddelijkheid. Hij zei tegen 
de Samaritaanse vrouw: “Het heil is uit de Joden” (Johannes 4:22). 
Tegen degenen die de metafysica hebben omarmd als de waarheid van het universum en de weg 
naar verlossing, wil ik dit zeggen: ik weet dat je oprecht bent. Ik weet dat metafysica je een goed 
gevoel over jezelf geeft. Ik weet dat je het Christendom met een oud paradigma hebt verworpen als 
ongeschikt. Maar denk alstublieft serieus na over Jeremia 10:6,11: 

“Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte … 11 Dit moet u 
tegen hen zeggen: De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de 
aarde en van onder deze hemel vergaan”. 

 
De dwaasheid der eeuwen 
In 2 Korintiërs 1:9 zegt de apostel Paulus: 

 
8 Grieks magos, (Strong 3097), magiër, tovenaar. 
9 KJV “familiar spirit”, Hebreeuws “obe” – Strong 178. Dit is een huisgeest/persoonlijke geest. 
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“Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf 
zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt”. 

Het vers zegt niet dat we moeten vertrouwen op onszelf die God zijn – het zegt dat we niet op ons-
zelf moeten vertrouwen, maar op God. God is een persoonlijk Wezen, niet het Universum, geen spi-
rituele gids, en zeer zeker niet de mensheid. 
De reden dat de New Age het bij het verkeerde eind heeft, is dat het toewijding, vertrouwen en glo-
rie wegneemt van Degene die ons heeft geschapen en het aan de mens geeft en de opstandige huis-
geesten die de mens misleiden tot zelfverheerlijking. Een analogie hiervan zou die van het doek of 
de verf van een kunstenaar zijn - in plaats van dat de kunstenaar de eer opeist voor het schilderij, 
neemt het doek of de verf de eer. 
Daarom werden de heidense natiën van de ware God gescheiden. Zij waren de metafysici van wel-
eer (de mysteriescholen) “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schep-
sel [de mens] vereerd en gediend boven de Schepper [God], Die te prijzen is tot in eeuwigheid. 
Amen” (Romeinen 1:25). 
Deze dwaasheid was te wijten aan dezelfde fout die miljoenen mensen nu maken. Ze wendden zich 
tot het rijk van de huisgeesten voor leiding, net zoals mensen dat tegenwoordig doen. 
Er is één verslag in het bijzonder dat naar voren brengt wat ik wil overbrengen. Het is te vinden in 
Handelingen 16:16-19: 

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een 
waarzeggende geest10 had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met 
waarzeggen. 17 Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienst-
knechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. 18 En dat 
deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de 
geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde 
moment uit haar weg. 19 Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, 
grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, voor de stadsbestuurders 

Deze verzen hierboven laten vier dingen zien die cruciaal zijn voor het begrijpen van de aard en het 
doel van de New Age-beweging: 

1. De geest was de bron van haar kracht, niet een of ander latent vermogen dat inherent is aan 
de menselijke make-up. Toen deze uitging, was haar vermogen verdwenen. 

2. De geest was in hoge mate accuraat. Anders zou ze haar meesters niet “veel winst” hebben 
gebracht. Je wordt geen succes met een slechte vertoning. 

3. Paulus en de geest stonden niet aan dezelfde kant. Dit is heel duidelijk te zien aan het feit 
dat hij hem uit haar wierp. 

4. Het belangrijkste van alles was dat de geest zich probeerde te vereenzelvigen met God. Toen 
hij Paulus en Silas volgde, zei hij de waarheid: “Deze mensen zijn dienstknechten van God, 
de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen”. Door dit te doen, kon de 
geest doorgaan met zijn praktijk van het misleiden van alle betrokkenen en misschien later 
ongedaan maken wat Paulus’ bediening tot stand had gebracht. 

Deze geesten doen vandaag hetzelfde. Deze slavin/dienares geloofde ongetwijfeld dat het haar in-
nerlijke goddelijkheid was die haar de informatie gaf die zo effectief was om de gemeenschap te 
helpen. De waarheid is dat wanneer je zegt dat je verbonden bent met je innerlijke goddelijkheid en 
dat je God bent, je je helaas hebt aangesloten bij degenen die, “Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen 
[de waarheid kennend], zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergan-
kelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens …” (Romeinen 1:22-23). 

 
10 Gr. python (Strong 4436) + pneuma (Strong 4151) : pythongeest – waarzeggende geest. 
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Swami Muktananda was een van de meest bewonderde en gerespecteerde New Age leiders in de 
jaren 1970 en vroege jaren 1980. Velen dachten dat hij de virtuele belichaming was van de God-
gerealiseerde meester. Hij zei tegen Zijn discipelen: 

Kniel voor jezelf. Eer en aanbid je eigen Wezen. Zing de mantra die altijd in je omgaat. Medi-
teer op jezelf. God woont in u als u.[12] 

Toen Muktananda in 1982 stierf, onthulde een van zijn naaste volgelingen dat zijn meester “ein-
digde als een zwakzinnige, sadistische tiran die elke nacht vrome kleine meisjes naar zijn bed lokte 
met beloften van genade en zelfverwerkelijking”.[13] Zonder te beseffen dat hij de waarheid van de 
zojuist aangehaalde verzen herhaalde, concludeerde hij: 

Er is geen absolute zekerheid dat verlichting de morele deugd van een persoon vereist. Er is 
geen garantie tegen de zwakheid van woede, lust en hebzucht in de menselijke ziel. De verlich-
ten staan op gelijke voet met de onwetenden in de strijd tegen hun eigen kwaad.[14] 

Het is heel duidelijk dat de metafysische explosie waarin onze samenleving momenteel is onderge-
dompeld, een voortzetting is van waar Leviticus 19:31 voor waarschuwde: 

“U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders11 en tot de waarzeggers12. U mag hen niet raad-
plegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God”. 

Alleen al op deze basis hebben christenen de plicht om de geldigheid van de New Age boodschap 
dat wij God zijn, aan te vechten. 
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