Hemelburgers en Wereldpolitiek:
Wat is onze houding?
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Johannes 17:16: “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben”

Hij, waarvan geschreven staat “Hij zet koningen af en stelt koningen aan” (Daniél 2:21), be-
heerst ook het lot van democratieén. Hij laat de winden van de publieke opinie op de een of an-
dere manier zodanig waaien, zodat wat Hij heeft besloten te doen zal gebeuren.

We weten van tevoren wat het uiteindelijke resultaat van de wereldpolitiek zal zijn, en we zijn
er volledig van overtuigd dat de wil van onze Vader nu plaatsvindt. Dit alles zou ons kalm en
beheerst moeten houden, wat er ook gebeurt in ons land of in welk ander land dan ook. Wij, die
geinformeerd zijn over “de dingen die nog niet te zien waren” (zie Noach; Hebreeén 11:7),
moeten ons in deze zaken onderwerpen aan de wil van God. En we zouden ook geen eigen wil
moeten hebben, net zoals een engel die vanuit de hemel de wereld in wordt gestuurd met een
specifieke opdracht geen eigen wil heeft. Maar christenen lopen voortdurend het risico te verge-
ten dat zij niet van deze wereld zijn, net zoals de Heer Jezus niet van deze wereld was (Johan-
nes 17:16).

Tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde was de politieke situatie slecht, maar Hij stak geen
vinger uit of sprak geen woord om het te veranderen. Toen de apostel Paulus diende, was de po-
litieke situatie veel erger, maar nooit heeft hij een expliciete wens uitgesproken om dingen te
veranderen. Ook gaf hij christenen geen instructies om de situatie te veranderen, noch bad hij
zelf om verandering. In de dagen van de meedogenloze en grillige tiran Nero schreef Paulus
over de overheid dat zij “Gods dienares, u ten goede” was (Romeinen 13:4). Wij worden aange-
spoord tot: “vrees God; eer de koning” (1 Petrus 2:17), en “leder mens moet zich onderwerpen
aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn” (Romeinen 13:1-2), en “Herinner hen eraan dat
zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn” (Titus
3:1) terwijl we door deze wereld wandelen.

Zie verder:

0 Rubriek “Politiek, maatschappelijk en sociaal activisme”:
http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm

0 “De christen en politiek” (M.V.):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm



https://bibletruthpublishers.com/homeward-bound/paul-wilson/christian-treasury-volume-5/la155159
https://www.soundwords.de/himmelsbuerger-und-weltpolitik-welche-einstellung-haben-wir-a18473.html
http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

