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Correct denken 
Door Irwin A. Moon (1871-1963), https://www.featoday.org/thinking-straight/ , 13-8-2025 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 
De volgende reeks vragen-en-antwoorden werd geschreven door een van de oprichters van de Fun-
damental Evangelistic Association, Irwin A. Moon, en in 1934 in boekjesvorm gepubliceerd. Irwin 
A. Moon was de schoonvader van M. H. Reynolds Sr. 

 
1. Wie is Jezus Christus?  
De eniggeboren1 Zoon van God (Johannes 3:16) 
 
2. Bestond Hij voordat Hij een baby in Bethlehem werd?  
Ja, Hij is God van alle eeuwigheid, in het Oude Testament 6.855 keer genoemd als “JaHWeH”2; de 
“IK BEN” (in zichzelf bestaande). De JaHWeH van het Oude Testament is de Jezus Christus van 
het Nieuwe Testament. Mattheüs 1:23 zegt dat Hij “God met ons” is (Johannes 1:1-3, 10, 14 ver-
klaart dit feit ook), en Kolossenzen 1:15-19 zegt dat Hij de Schepper van alle dingen is en dat Hij 
“het begin” (vs. 18) was! 1 Johannes 5:20 zegt dat Hij “de waarachtige God” is. 
 
3. Als Hij God was, waarom werd Hij dan mens? 
Hij werd een mens om de dood van een mens te sterven. Alle mensen waren ter dood veroordeeld 
vanwege de zonde (Ezechiël 18:4, 20). Het doodvonnis moest worden voltrokken. Er kon geen om-
kering of annulering van dit rechtvaardige vonnis zijn. Het werd daarom noodzakelijk voor God, als 
Hij het vonnis op Zich wilde nemen, om mens te worden, opdat Hij als mens zou sterven en zo aan 
de voorwaarden zou voldoen. 
 
4. Als Hij een mens was, hoe kan Zijn dood dan meer dan één persoon redden? 
Als Hij slechts een menselijk wezen was geweest, ook al was Hij zondeloos, dan zou Zijn dood 
slechts voldoende zijn geweest om de schuld van één mens te betalen. Maar Hij was ook GOD, 
een oneindig persoon. Zijn dood was dus voldoende om de schuld van alle mensen te betalen. Op-
merking: als ieder mens die op deze wereld komt een eeuwige straf zou ondergaan, zou dat beteke-
nen dat hij de verplichting voor 100 procent zou betalen. Maar Jezus Christus, die God is, betaalde 
door Zijn dood meer dan 100 procent voor het hele ras.3  
 
5. Als Hij God is en voor allen stierf, waarom worden dan niet allen gered? 

 
1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eniggeboren.pdf  
2 In onze bijbels foutief vertaald als HEERE of HERE. Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; 
afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt 
de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude 
Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik 
geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH, maar anderen (vooral En-
gelssprekenden) houden zich aan JeHoVaH. : JHWH (te lezen van rechts naar links).  
3 God voorzag in een geheel Eigen Offer, overeenkomstig de belofte van Genesis 3:15: “het Zaad van de Vrouw” – dat 
is Gods Zoon Jezus Christus. Als God heeft Hij verzoening gebracht. Daardoor kon Hij meer realiseren – God is véél 
meer waard dan wat in Adam verloren ging. Daardoor worden gelovigen niet gewoon hersteld in een aardse positie, 
maar krijgen zij een eeuwige hemelse natuur en positie, via wedergeboorte!! 

https://www.featoday.org/thinking-straight/
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eniggeboren.pdf
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Omdat de dood van Jezus Christus niemand redt. Zijn dood maakt het alleen mogelijk om gered te 
worden. Het betaalt gewoon onze schuld en plaatst ons op reddende grond – het plaatst ons in een 
toestand waarin redding nu voor ons mogelijk is. 
 
6. Waarom plaatste God redding op de basis van “geloof”? 
De grote boom van de zonde, met zijn vele takken, takken en twijgen, die zoveel verschillende 
soorten en daden van zonde vertegenwoordigen, heeft slechts één wortel. En die ene wortel is onge-
loof (Johannes 16:8-9). De enige remedie voor ongeloof is geloof. Als dus de “ene wortel” van de 
boom wordt gedood door geloof, zal de boom verdorren en sterven. 
 
7. Moeten we geloven in dezelfde persoon die niet werd geloofd toen de zonde het 
menselijk ras binnenkwam?  
Ja. Jezus Christus, als JaHWeH van het Oude Testament, was dezelfde persoon die in de Hof van 
Eden niet geloofd werd en als gevolg daarvan de zonde de hele menselijke familie binnenkwam. 
6.000+ jaren lang heeft Hij Zichzelf en Zijn liefde voor de ongelovige mens op verschillende ma-
nieren geopenbaard: Hij werd uiteindelijk een mens, betaalde al onze schuld van de zonde, open-
baarde oneindige liefde voor ons en biedt redding aan als een geschenk als we nu in Hem geloven. 
Dit verklaart precies de reden waarom we in de Heer Jezus Christus moeten geloven om gered te 
worden : omdat Hij dezelfde persoon is die 4.000+ jaren voordat Hij een baby werd in Bethlehem 
niet werd geloofd in de Hof van Eden. En totdat ons ongeloof jegens Hem wordt gecorrigeerd 
door geloof, zijn wij nog steeds onder veroordeling (Johannes 3:18). 
 
8. Als in redding voor allen is voorzien, waarom moet ze dan individueel aanvaard 
worden voordat ze voor de persoon van kracht wordt?  
Omdat elk individu een geheel eigen wil heeft en volledig vrij is om die wil uit te oefenen zoals hij 
wil. Met betrekking tot verlossing is de wil van de mens soeverein in Gods universum, en God heeft 
er vrijwillig voor gekozen om de wil van de mens tot de barrière te maken die Hij niet zal over-
schrijden. God zal de wil van de mens niet dwingen. Verlossing wordt daarom een individuele 
zaak, aangezien van elk individu wordt verwacht dat hij zijn eigen wil gebruikt bij het aanvaarden 
of verwerpen van Gods geschenk van verlossing. Jezus Christus vestigt de aandacht op deze barri-
ère van de wil van de mens toen Hij zei: “En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt” (Jo-
hannes 5:40). Een individuele uitoefening van de menselijke wil is noodzakelijk.4 
 
9. In Romeinen 8:19-23 wordt de bevrijding van alle dierlijke schepselen uit de sla-
vernij van de zonde aangegeven. Waarom hoefde Jezus Christus geen dier te wor-
den om hun vrijlating tot stand te brengen? 
Omdat zonde niet voorkomt bij dierlijke schepselen. Alleen mensen zijn schuldig aan de grote 
zonde van het ongelovig zijn in God. Het is niettemin waar dat de dieren onder de vloek op aarde 
staan vanwege de zonde van de mens en daarom lijden. Maar wanneer de kinderen van God (zij die 
verlossing hebben ontvangen door in Jezus Christus te geloven) uit hun slavernij zijn bevrijd, zal de 
vloek van de aarde worden opgeheven en zal alle dier- en schepselsoorten tegelijkertijd worden be-
vrijd. 
 
10. Waarom moet iemand opnieuw geboren worden? 
Omdat elke ziel die in deze wereld komt, een gevallen, zondige natuur heeft die hij van Adam heeft 
overgeërfd, en deze natuur kan niet worden veranderd of geschikt worden gemaakt. De natuurlijke 
mens heeft een drievoudig onvermogen: de natuurlijke mens kan de dingen van de Geest van God 
niet aannemen (of: niet verstaan; 1 Korinthiërs 2:14); hij kan God niet gehoorzamen (Romeinen 

 
4 Zie Openbaring 22:17: “Laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets”. Zie  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf
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8:7); en hij kan Hem niet behagen (Romeinen 8:8). Zo iemand is totaal ongeschikt voor de hemel 
en moet daarom “opnieuw geboren worden” om een natuur te verwerven die geschikt is. 
 
11. Waarom plaatst God redding aan het begin van het christelijke leven en niet aan 
het einde? 
Omdat we eerst een christen moeten worden voordat we het leven van een christen kunnen leiden. 
Iemand moet eerst een christen worden (door wedergeboorte) voordat hij kan leven zoals een chris-
ten. Onze redding wordt in dit leven beslist en verworven en niet in het volgende. En als de verlos-
sing tot het einde van ons leven zou uitgesteld worden, zou er geen gelegenheid zijn om beloningen 
te verdienen, die God aanbiedt voor goede werken naast onze verlossing, die een geschenk is. Al-
leen de goede werken die na onze redding worden verricht, worden door God opgemerkt en be-
loond. Als verlossing aan het einde van dit leven zou komen, zou dat, in ieder geval tot op zekere 
hoogte, aangeven dat verlossing kwam als gevolg van goede werken en een rechtvaardig leven. En 
dit is duidelijk niet het geval. “Niet uit werken, opdat niemand zou roemen” is de uitspraak van 
Efeziërs 2:9. 
 
12. Kan iemand na dit leven gered worden? 
Nee. Als iemand dit leven verlaat voordat hij Jezus Christus als zijn Verlosser en Plaatsvervanger 
heeft aanvaard, geeft de Bijbel heel duidelijk aan dat zijn status bij de dood tot in de eeuwigheid 
vast blijft staan – dat er een “grote kloof is aangebracht” (Lukas 16:26); zoals de boom valt, zo zal 
hij liggen. 
 
13. Kan iemand gered worden als hij niet in Jezus Christus gelooft? 
Nee. Gods verklaring is heel duidelijk met betrekking tot deze vraag. Johannes 3:36 is heel positief 
en heel duidelijk. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. 
 
14. Hoeveel zonde zal God over het hoofd zien van degenen die het goede trachten 
te doen?  
Geen enkele. God, in Zijn oneindige gerechtigheid en heiligheid, kan niet het geringste over het 
hoofd zien met betrekking tot gedachten, woorden of daden die niet gepast zijn. Dit verklaart 
waarom we een Verlosser moeten hebben als we gered willen worden, want we zijn allemaal veel 
erger dan alleen maar “niet gepast”. 
 
15. Hoeveel rechtvaardigheid verlangt God van Zijn kinderen?  
Honderd procent. God eist absolute rechtvaardigheid en zal met minder geen genoegen nemen. Dit 
is, nogmaals, de reden waarom we een Verlosser moeten hebben. Op basis van ons geloof in Hem 
rekent God ons de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus toe (Romeinen 4:4, 21-24). Dit al-
leen kan ons aanvaardbaar maken voor God. 
 
16. Redt God iemand die het niet verdient om gered te worden? 
Ja. “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld geko-
men is om zondaars zalig te maken” (zalig = gered; 1 Timotheüs 1:15). Nogmaals, “Want de Zoon 
des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is”5. (Lukas 19:10). Nog-
maals, “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen ge-
storven” (Romeinen 5:6). 
 

 
5 Zie ook Mattheüs 9:13: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars”. 
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17. Redt God iemand die het verdient gered te worden?  
Nee. God heeft niet voorzien in een manier om iemand te redden die het verdient om gered te wor-
den. De reden? Zulke mensen zijn er niet. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid 
van God” (Romeinen 3:23). 
 
18. Wat verstaat u onder deze uitspraak in Efeziërs 2:8 — “Want door genade bent u 
gered”? 
Het woord “genade”, zoals het in dit vers en elders in het Woord wordt gebruikt, betekent “gunst 
aan de onwaardigen”, de “onverdiende gunst van God”, “de vriendelijkheid en liefde van God” ge-
toond aan hen die het niet verdienen dat Gods “vriendelijkheid en liefde” aan hen wordt getoond. 
En dat is het enige soort mensen dat er in de wereld is. Als er ergens ter wereld één persoon te vin-
den is die enige inherente verdienste heeft of die het op enigerlei wijze verdient om gered te wor-
den, dan heeft God niet voorzien in een manier om die persoon te redden. God heeft alleen voor 
de niet-verdienstelijken in redding voorzien. Daarom moet redding door genade zijn. 
 
19. Waarom is “redding door genade” voor de meeste niet-geredde personen  
beledigend? 
Omdat de meeste niet-geredde personen denken dat ze op de een of andere manier verdienstelijk 
zijn en denken dat God aan hen redding6 verschuldigd is, in ieder geval tot op zekere hoogte, en dat 
Hij hen enige consideratie zou moeten tonen. 
 
20. Is dit één reden waarom God zegt dat een niet-gered persoon berouw moet  
hebben? 
Ja. Zolang iemand die niet gered is, denkt dat hij aandacht van God verdient, zal hij er niet naar 
streven om gered te worden. Gods verklaring dat hij zich moet bekeren heeft niet het karakter van 
een gebod, maar een verklaring van een feit. Gods gebod is “geloven” om gered te worden. 
 
21. Wat verstaat u onder het woord “berouw”?  
Zoals het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, betekent het “van gedachten veranderen” – van 
gedachten veranderen met betrekking tot zonde, God en zichzelf. Zolang een niet-gered persoon het 
idee heeft dat zonde “niet erg slecht” is, dat hij geen erg grote zondaar is en dat “God te goed is om 
te straffen”, zal hij zich geen zorgen maken over zijn redding. Dus God zegt: “Bekeer u!” “Veran-
der van gedachten!” Zonde is slecht. Je bent als zondaar slecht. En “de mens die zondigt, die zal 
sterven” (Ezechiël 18:4). 
 
22. Is het onze taak om in onze omgang met de niet-geredden aan te dringen op  
berouw?  
Het is onze taak om het Evangelie (het goede nieuws) zo aan hem te verkondigen, dat wij hem de 
liefde van God openbaren. Want het is “de goedertierenheid van God die u tot bekering leidt” (Ro-
meinen 2:4). Het is onze taak om vanuit het Woord de noodzaak voor en de weg naar redding te 
presenteren. De Heilige Geest brengt bekering tot stand. 
 
23. Hoeveel dingen kun je bedenken die we door te geloven ontvangen?  
Hier zijn er enkele. Nog vele anderen worden in de Bijbel aangeduid.  
(1) Kwijtschelding van zonden : daardoor bevrijding van de doodstraf.  
(2) Toeschrijving van zonden : Christus nam onze zonden op Zichzelf en gaf Zich over in de dood.  
(3) Verlossing : het terugkopen van datgene wat wij door de zonde hebben verloren.  

 
6 Of wat bij veel katholieken voorkomt : dat God aan hen de toegang tot de hemel verschuldigd is wegens goed gedrag. 
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(4) Redding : verleden, heden en toekomst.  
(5) Een nieuw leven : “eeuwig leven”, Johannes 10:28.  
(6) Een nieuwe natuur : verlangt naar wat juist is, verheugt zich in God.  
(7) Een nieuwe relatie : kinderen van God.  
(8) Heilige Geest : woont in ons om ons in staat te stellen het christelijke leven te leiden.  
(9) Een nieuwe gerechtigheid : de volmaakte gerechtigheid van Christus.  
(10) Vrede met God : de oorlog tussen de schuldige zondaar en een rechtvaardige God is geëindigd.  
(11) Vrede van God : de oorlog in het menselijk hart wordt vervangen door rust, vertrouwen.  
(12) Voorspraak : we hebben in de hemel Jezus Christus om onze zaak te bepleiten, 1 Johannes 2:1.  
(13) Mede-erfgenaam gemaakt met Christus die erfgenaam is geworden van alle dingen).  
(14) Rentmeesterschap van het Evangelie : het gebod is “Ga dan heen, onderwijs al de volken” – 
Mattheüs 28:19. 
 
24. Versterken de goede werken van de christen zijn redding?  
Nee. Het heil is een geschenk en kan daarom op geen enkele manier door werken worden verdiend 
of aangevuld. 
 
25. Wat baten de goede werken van de christen dan?  
Door goede werken verdienen we beloningen. Redding is een geschenk, ontvangen wanneer 
we geloven – Beloningen worden verdiend door goede werken nadat we gered zijn (1 Korinthiërs 
3:11-15, met speciale aandacht voor vers 14). 
 
26. Verzwakt het arme werk van de christen zijn redding?  
Nee. Redding is een geschenk door te geloven. Er kan niets aan worden toegevoegd of uit worden 
gehaald. Onze slechte werken zorgen ervoor dat we beloningen verliezen, maar niet onze redding. 
Redding is geen beloning. Het kan niet worden verdiend. “Het is een geschenk van God” (zie 1 Ko-
rinthiërs 3:11-15, met speciale aandacht voor vers 15). 
 
27. Draagt het goede werk en het juiste leven van een niet-geredde persoon bij tot 
zijn redding?  
Nee. Als een ongered persoon (ongelovige) zijn goede werken, en wat hij een juist leven zou noe-
men aan God wil offeren, voordat hij Gods geschenk van Zijn Zoon (en met Hem een nieuw leven) 
heeft ontvangen, dan betekent dat een extra belediging voor God. Een ongered persoon kan God 
niet behagen (Romeinen 8:8) in alles wat hij doet, totdat hij eerst in Jezus Christus heeft geloofd en 
de gave heeft ontvangen die God hem geeft en aanbiedt. Totdat hij dat heeft gedaan, heeft hij niets 
dat God van hem zal aannemen. Nadat hij Gods geschenk heeft ontvangen, zal God van hem alles 
aannemen wat hij in de naam van Christus zal offeren. God heeft maar één woord voor de ongelo-
vige, en dat ene woord is geloven. 

 

 

Lees ook: 
o “Adams zonde : Gods gerechtigheid uit balans, en de goddelijke remedie”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Losprijs-genoegzaam.pdf  
o “Enkel het offer van Jezus is genoegzaam”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/offer-van-Jezus-genoegzaam.pdf  
o “Vragen over de Drie-eenheid” – waarom Jezus God moest zijn voor onze redding:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-eenheid-vragen.pdf  
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