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Calvinisme: heeft God zonde verordineerd? 
Uit Bob Kirkland’s boek : Calvinisme, niemand durft het ketterij te noemen :  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Calvinisme-een-ketterij.pdf (het hele boek vertaald) 

https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/calvinism-in-question-did-god-ordain-sin/ , 12-3-2026 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 
Calvijn op een concilie in Genève in 1594 

 
Johannes Calvijn zei: 

“De val van Adam was niet per ongeluk, noch per toeval, maar werd bepaald door de geheime 
raad van God”.[1] 

Hij zei ook:  

“De eerste mens viel omdat de Heer het passend vond dat hij dat moest doen”.[2] 
In Edwin Palmers boek, The Five Points of Calvinism, stelt hij: 

“God zit achter alles. Hij beslist en zorgt ervoor dat alles gebeurt wat gebeurt … zelfs zonde ... 
God heeft zonde en ongeloof verordineerd1”.[3] 

Loraine Boettner, die calvinistische overtuigingen omarmde tijdens haar studie aan Princeton in de 
jaren 1920, zei dat God “de gedachten en bedoelingen van de ziel zelf schept”.[4] R. C. Sproul Jr. 
(de calvinistische zoon van R. C. Sproul) zei dat God “verlangde dat de mens in zonde zou vallen 
… [God] heeft zonde geschapen”.[5] En A. W. Pink zei: “[God] heeft voorbestemd dat zonde in de 
wereld zou binnenkomen”.[6] 
Is het niet nogal schokkend dat geleerden zo'n onwetendheid over de aard en het karakter van God 
aantonen? Johannes zei in zijn brief: “dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis 
is” (1 Johannes 1:5). Met andere woorden, er is niet eens een greintje ongerechtigheid bij God. Het 
is godslasterlijk te zeggen dat God de veroorzaker van zonde is of enige rol speelt in de zonde (zie 
Romeinen 3:8)2. 
Volgens de calvinistische standaard, dat God “achter alles” zit, heeft God David voorbestemd (en 
wilde Hij) dat hij overspel zou plegen. Toch zegt Deuteronomium 5:21: “u zult niet begeren de 

 
1 Verordineren: “bepalen: vastleggen, beslissen, besluiten, aanwijzen, stellen, voorschrijven, bestemmen, be-
dingen, verordenen, beklinken, decreteren, stipuleren”. Uit : https://synoniemen.net/ . 
2 Romeinen 3:8: “En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: 
Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig”. 
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vrouw van uw naaste”, dus hoe kon God David bevelen, of voor hem plannen, om de vrouw van 
zijn naaste te begeren? En als dit beeld van God waar is, dan wilde Hij dat mensen “lasteraars, ha-
ters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen” zouden zijn, 
zoals vermeld in Romeinen 1:30. 
En als het calvinisme gelijk heeft, dan wenste God dat de verkrachters in Genesis 19:5 zouden ko-
men om te proberen de engelen, die Lot bezochten, te misbruiken. En God wilde dan dat Amnon 
zijn zus zou verkrachten in 2 Samuël 13:2. 
Volgens het calvinisme wilde God dat elk kind, dat ooit is misbruikt, mishandeld werd. Hij wilde 
dat elke vermoorde persoon werd vermoord. Hij verlangde dat elke zonde die ooit was begaan, be-
dreven werd. Als dat geen ketterij is, wat moet men dan onderwijzen om het ketterij te noemen? 
De titel van mijn boek, Calvinisme: Niemand durft het ketterij te noemen, lijkt voor sommigen mis-
schien te sterk omdat het het calvinisme ketterij noemt. Maar zou iemand, na het lezen van de cita-
ten en de Schriftverzen die ik u in het boek presenteer, dan nog kunnen betwisten dat het calvinisme 
ketterij genoemd kan worden?  
Het woord ketterij betekent dat men vanuit christelijk perspectief afwijkt van de fundamenten van 
het bijbelse geloof (d.w.z. de heilsboodschap). Als het calvinisme niet is afgeweken van de bijbelse 
evangelieboodschap, weet ik niet wat het dan wel is – het portretteert een monsterlijke “God” die 
miljarden mensen heeft geschapen die Hij haat, die Hij geen keuze heeft gegeven om hem te ver-
werpen of te accepteren, maar die Hij toch naar de eeuwige verdoemenis zal sturen. Tragisch ge-
noeg hebben velen die in deze “God” geloofden, Die zonde en kwaad bepaalt, het geloof volledig 
verlaten omdat ze niet kunnen geloven in een “God” die zo vol haat en kwaad is. Calvinisme is niet 
zomaar ketterij, het is een gevaarlijke en zielige ketterij. 
Pink en degenen die het calvinisme steunen, hebben veel papier verspild aan het proberen te omzei-
len dat ze eigenlijk zeggen dat God de Oorzaak van de zonde is. Maar als God zonde heeft voorbe-
stemd, dan heeft Hij zonde tevoren bestemd! Het woordenboek zegt dat “voorbestemmen” de bete-
kenis draagt van “vooraf bestemmen voor” [Prisma NL]. Elk kind dat kan lezen kan begrijpen wat 
Johannes Calvijn bedoelde toen hij zei: “De val van Adam was niet per ongeluk, noch per toeval, 
maar werd bepaald door de geheime raad van God”.[7] 
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Lees ook: 
o Lees het hele boek: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Calvinisme-een-ketterij.pdf 
o Rubriek Reformatie/Calvinisme: http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie  
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