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Brother Lawrence - contemplatieve 
monnik, 1611-1691 

Bron : https://www.lighthousetrailsresearch.com/brotherlawrence.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

De 17e-eeuwse [Franse] monnik, Brother Lawrence 
(broeder Laurentius), ontwikkelde een techniek – meestal 
door inspiratie en intuïtie – die leidt tot resultaten die ver-
gelijkbaar zijn met deze die ontwikkeld worden door de 
voortdurende beoefening van Zen of mindfulness medita-
tie. In The Practice of the Presence of God (de praktijk 
van de aanwezigheid van God), schreef hij: 

“Dit deed mij besluiten om alles te geven voor het AL: 
dus nadat ik mij geheel aan GOD had gegeven, heb ik, 
om alle voldoening te schenken die ik kon vinden uit 
mijn zonden, uit liefde voor Hem afstand gedaan van al-
les wat niet Hij was; en ik begon te leven alsof er nie-
mand was dan Hij en ik in de wereld ... Ik aanbad Hem 
zo vaak als ik kon, hield mijn gedachten in Zijn heilige 

Tegenwoordigheid, en bracht het me voor de geest zo vaak als ik vond dat ik van Hem af-
dwaalde. Ik vond niet weinig pijn in deze oefening, en toch ging ik ermee door, ondanks 
alle moeilijkheden die zich voordeden, zonder mezelf te verontrusten wanneer mijn geest 
onvrijwillig was afgedwaald. Ik heb hier mijn taak van gemaakt, zoveel mogelijk de hele 
dag, zoals op de vastgestelde tijden van gebed; want te allen tijde, elk uur, elke minuut, zelfs 
op het hoogtepunt van mijn taak, dreef ik uit mijn geest alles weg wat in staat was om mijn 
gedachte aan GOD te onderbreken. Dit is mijn gangbare praktijk geweest van sinds ik de re-
ligie binnenging”. Uit Western Mystical Traditions1 (citaat door Broeder Lawrence uit First 
Letter2). 

________________________________________________________________________________ 

“Gewelddadig dansen als een bezetene” 
“Het feit dat brother Lawrence tot de orde van de Karmelieten behoorde, betekent dat zijn spi-
rituele praktijken waren afgeleid van of sterk beïnvloed door Teresa van Avila [1515-1582] die 
die orde in de eeuw ervoor hervormde. In een boek met de titel Christian Mystics, maakt pro-
fessor Ursula King deze opzienbarende onthulling: 

Gegeven haar [Teresa van Avila] deels Joodse achtergrond, werd haar denken ook beïn-
vloed door de Joodse Kabbalistische mystiek, waarvan elementen in haar geschriften te 
vinden zijn. 

Brother Lawrence wordt vaak geciteerd door contemplatieve auteurs wegens zijn gewoonte 
van wat hij noemde “het beoefenen van de tegenwoordigheid van God”. Maar wat was de wer-
kelijke aard van deze aanwezigheid? Was het iets dat het ware karakter van God zou 

 
1 http://web.archive.org/web/20090313093123/http:/homepages.ihug.co.nz/~greg.c/mystic.html  
2 http://web.archive.org/web/20070403033507/http:/www.thecorner-stone.org/Letter1.aspx  
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weerspiegelen? Ik vind het volgende verslag van een vrome pleitbezorger van brother La-
wrence, zowel twijfelachtig als verontrustend: 

Van broeder Lawrence wordt gezegd dat wanneer er iets was dat zijn geest had afgetrok-
ken van de aanwezigheid van de liefde, hij “een aanmaning van God” zou ontvangen die 
zijn ziel zo bewoog dat hij “schreeuwde, heftig zingend en dansend als een gek”. U zal 
bemerken dat de vermaningen van God kwamen en dat ze niet van hemzelf waren. (Ge-
rald May, De ontwaakten Hart (New York, NY: Harper Collins, Eerste Harper Collins 
Paperback Edition, 1993) p. 87, citerend uit The Practice van de tegenwoordigheid van 
God door Brother Lawrence, vertaald door John Delaney, Image Books, 1977, p. 34.) 

Brother Lawrence zegt dat geheime gesprekken met God “vaak in de dag herhaald moeten 
worden” en “voor de juiste beoefening ervan, het hart leeg moet zijn van alle andere dingen”. 
Hij spreekt over de moeilijkheid van dwalende gedachten en zegt dat de gewoonte om de aan-
wezigheid van God te beoefenen de “enige remedie” is en de “beste en gemakkelijkste me-
thode” die hij kent om afleiding op te lossen. (uit A Time of Departing3, 2e druk, p. 146-147). 

 
 

 

Lees over Brother Lawrence ook in deze artikels: 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/the-chosen-&-bijbel.pdf  

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joni2.pdf  

o https://www.discerningtheworld.com/2010/04/20/paul-washer-practice-the-presence-silence-and-meditation/  

 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
3 Zie http://www.lighthousetrails.com/atimeofdeparting.htm . Vertaald “Een tijd van heengaan”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf  
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