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Het ‘Boek des Levens’ en het  
‘Boek des Levens van het Lam’ 

Bron : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BegeleidendeOpmerkingenOp.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) 
 
 

De termen “boek des levens” en “boek des levens van het Lam”: 

1. Exodus 32:32-33: “Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij 
alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. 33 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen 
Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek schrappen”. 

2. Psalm 69:29: “Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet op-
geschreven worden”. 

3. Filippenzen 4:3: “Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij ge-
streden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in 
het boek des levens staan”. 

4. Openbaring 3:5: “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist  
niet uitwissen uit het boek des levens”. 

5. Openbaring 13:8: “En allen die op de aarde wonen, zullen het [= het beest] aanbidden, althans van wie 
de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging 
van de wereld af”. 

6. Openbaring 17:8: “Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar 
het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de 
naam geschreven staat in het boek des levens”. 

7. Openbaring 20:12: “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend 
en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld 
overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken”. 

8. Openbaring 20:15: “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de 
poel van vuur geworpen”. 

9. Openbaring 21:27: “Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gru-
welen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam”. 

10. Openbaring 22:19: “En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn 
deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven 
zijn”. 

 
Er bestaat een boek met namen: het boek des levens. 

Openbaring 3:5 “en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens” (3:5b).  
Het “boek des levens” is een algemeen register met de namen van allen die het christelijke ge-
loof belijden - zowel ware christenen als naamchristenen: de zichtbare Kerk.  
Elke christenbelijder staat in dat boek en heeft daarom “de naam dat hij leeft” (Openbaring 
3:1b), maar hij kan eruit gewist worden indien hij niet blijkt te voldoen.  
In het eindoordeel voor de “grote witte troon”, waar de “doden” geoordeeld worden, zal ook dit 
“boek des levens” geopend worden (Openbaring 20:12) om aan te tonen dat zij geen recht op 
leven hebben, want dit is een opstanding “van ONrechtvaardigen” (Handelingen 24:15), “ter 
verdoemenis” (Johannes 5:29b). 

Er bestaat echter nog een ander boek met namen: het boek des levens van het Lam. 
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Openbaring 13:8 “van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam 
Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af”.  
Hier gaat het over een boek met enkel de namen van de werkelijke schapen van het Lam: de on-
zichtbare Kerk. Iemands naam werd ooit óf nooit in dat boek geschreven. De namen van de 
naamchristelijke werkers van Mattheüs 7:22-23 werden er nooit in geschreven.  
De namen in dit boek worden niet gewist want het betreft hier de gelovigen die Christus van “te 
voren” - “van de grondlegging van de wereld” (13:8b) - heeft gekend, bestemd1, geroepen, ge-
rechtvaardigd én verheerlijkt : 
Romeinen 8:29-30 “Want hen die Hij van tevoren gekend [VOORKENNIS!] heeft, heeft Hij er ook 
van tevoren toe bestemd1 [PREDESTINATIE!] om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te 
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren 
toe bestemd1 heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”2. 
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1 SV: “verordineerd”; archaïsch woord voor “bestemd”, “voorbestemd” of “gepredestineerd”. 
2 In de KJV staat het zo: “For whom he did foreknow, he also did predestinate [to be] conformed to the image 
of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover whom he did predestinate, them he 
also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified” (Ro-
meinen 8:29-30). 
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