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Bijbel-analfabetisme: een ware plaag! 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

M.V., 3-9-2023 
 

 
 
De Schrift waarschuwt 
Veel christenen raken in de problemen, al dan niet samen met sommigen van hun gezinsleden, door 
toedoen van dwaalpredikers en dwaalstromingen. Sommigen vragen dan om hulp, maar hulp baat 
vaak niet, want zij raken in de problemen omdat zij erg weinig Schriftkennis hebben én daarbij niet 
het verlangen bezitten Gods waarheden te kennen. En ik heb het nu niet over de verhalen, gebeurte-
nissen en verslagen in de Bijbel. Ik bedoel leerstellige kennis. Sommigen kennen quasi alle verhalen 
van de Bijbel maar kennen de Schrift niet op het vlak van leerstelligheden – slechts één voorbeeld: 
ze weten niets over de bedelingen1. Ze zijn bijbelanalfabeten te noemen. De Schrift heeft hiervoor 
altijd gewaarschuwd: 

“Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet. Verstandeloze kinderen zijn het,  
inzicht heeft men niet” (Jeremia 4:22). 

“Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis” (Jeremia 5:13). 

“Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan heb-
ben?” (Jeremia 8:9). 

“De HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw,  
geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is” (Hosea 4:1). 

“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6). 

“Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: “U dwaalt omdat u de Schriften niet kent”  
(Mattheüs 22:29 en Markus 12:24). 

“Sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit” (1 Korinthiërs 15:34). 

“Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun 
hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend” (Hebreeën 3:10). 

 
1 Ik zou schier eindeloos de belangrijke leringen van de Schrift kunnen opsommen die vele van deze ‘bijbelverhalen-
kenners’ niet kennen. Met al hun ‘bijbelkennis’ blijven zij dan bijbelanalfabeten. 
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Dit leidt tot geestelijke blindheid 
Door deze toestand zijn ze vaak niet meer vatbaar voor correctie. De grond van hun problemen zien 
ze niet, en zij die hen willen helpen worden door hen niet begrepen. Inderdaad, ongehoorzaamheid 
aan Gods Woord kan mensen geestelijk blind maken.  
Zij willen niet van de echt Bijbelse God weten. Deze God mag hen geen wet en wil opleggen en hen 
zeker niet schuldig verklaren. Hij mag alleen liefhebben, goedkeuren, en graag nog wat wonderen 
en tekenen erbij. De gezonde leer verdragen ze niet en ze zoeken liever wat het gehoor streelt (2 Ti-
motheüs 4:3-4). 
Door die afkeer in hun hart stelt God hen in de duisternis, tenminste als Zijn herhaaldelijk roepen 
(vgl. Jeremia 35:17 en Johannes 16:7-11) niets heeft uitgehaald. Dan maakt de Heilige Geest hen 
geestelijk blind. Zij menen dan nog steeds te zien, in volle overtuiging zelfs. Maar wat zij zien is 
gans vertekend, gekleurd door vlees en duivel. Zij zien illusies, de dingen naar hun wens.  
“De onverstandigen erven dwaasheid”, zegt het Spreukenboek (Spreuken 14:18). Een slecht, afke-
rig, ongehoorzaam hart zal niet verlicht worden. Het wordt door God verhard. Zo, en niet anders, 
wordt men ziende blind. Zie nog enkele Schriftplaatsen ter overdenking: 

“Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie 
voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 10 Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren 
toe, en sluit hun ogen …” (Jesaja 6:9-10). 
 
“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om 
hun lichamen onder elkaar te onteren … 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, 
heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen” (Ro-
meinen 1:24, 28). 
 
“Zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te 
zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden” (Romeinen 11:8). 
 
“Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij 
allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad 
in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:11-12). 

 

Lees ook: 
o “Verblind van Godswege”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf  
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