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Joni Eareckson Tada en  
contemplatief gebed 

Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-32.php , 9-8-2024 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Het “evangelicalisme” van vandaag is gevuld met gevaarlijke ketterse praktijken die worden gepro-
moot door schijnbaar “veilige” mensen. Denk aan Joni Eareckson Tada, auteur van meer dan 40 
boeken en razend populair in evangelische kringen.  
In 2023 publiceerde ze The Practice of the Presence of Jesus om de contemplatieve gebedstech-
nieken van Nicholas Herman (ca. 1611-1691), bekend als “Brother Lawrence”, te promoten.  
Hij was een Rooms-katholieke monnik (“lekenbroeder”) die het valse evangelie van sacramenten en 
werken van Rome predikte, Maria aanbad als Koningin van de Hemel en geest-leegmakende medi-
tatie beoefende. Hij woonde in een klooster in Parijs, de Ongeschoeide Karmelietenpriorij, die ge-
wijd is aan Maria.  
Een eeuw eerder dan Brother Lawrence, hadden Teresa van Avila en Johannes van het Kruis de 
Karmelietenorde hervormd met hun mystieke praktijken en extreme ascese.  
Bedrogen door Rome, dacht Lawrence dat zijn eigen werken verzoening deden voor zonden. Hij 
werkte onder een vreselijke wettische slavernij van de Romeinse ascese in plaats van de wonder-
baarlijke vrijheid van het ware Evangelie van Jezus Christus.  
Hij beschouwde opoffering en lijden als een middel tot verlossing. Priester Joseph de Beauford, 
compilator van de leer van Lawrence, merkte op: “Zijn enige verlangen was dat hij iets zou lijden 
uit liefde voor God, VOOR AL ZIJN ZONDEN, en omdat hij in zijn laatste ziekte een gunstige 
aanleiding vond om in dit leven te lijden, omarmde hij die van harte”. “Lawrence moedigt lezers 
aan om naar ‘de stem van God’ te luisteren, mantra’s te zingen, je geest leeg te maken om gevuld te 
worden en zo ‘God te ervaren’”.  
De Bijbel daarentegen instrueert de gelovige om nuchter en waakzaam te zijn, wat betekent dat hij 
zijn geest volledig onder controle moet hebben. Het leegmaken van de geest is een buitengewoon 
gevaarlijke occulte praktijk die demonen in staat stelt iemands denken te beïnvloeden en dwalingen 
ongecontroleerd te laten begaan. Het is een recept voor spirituele misleiding.  
Dat Lawrence met demonen te maken had, blijkt uit zijn eigen ervaring. Wanneer iets zijn gedach-
ten van God zou afleiden, zou hij “een aanmaning van God” ontvangen die hem ertoe bewoog om 
“te schreeuwen, heftig te zingen en te dansen als een gek” (Gerald May, The Awakened Heart, Har-
perCollins, 1993).  
Joni, die in haar hele boek citeert uit “Brother Lawrence”, trekt duizenden nietsvermoedende chris-
tenen naar de zeer, zeer gevaarlijke wereld van contemplatief gebed. De praktijk leidt bijna altijd tot 
oecumenische sympathie met het Rooms-katholicisme, en vaak leidt het tot de ketterijen van het 
universalisme (het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen) en zelfs het pantheïsme 
(God IS alles) en het panentheïsme (God is IN alles).  
 

Lees ook:  
o Over Brother Lawrence: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/brother-lawrence.pdf  
o Over Joni verscheen eerder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joni.pdf  
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