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Zacharias Hizabet, Maria, Jazef, Smeon, Anna, Johannes de Doper (Lkas 15, 27, 225, 36, 32)

|

L4

Tiberius Caesar, Rlatus, Herodes, Rlippus Lysanias, Amaes, Kajafas (Lukas 31, 2)

Degenen die groot zijn in de wereld kunnen in de ogen van God van geen tel zijn. De levende God
eert op wonderbare wijze degenen die Hem eren, maar Hij zal niet hoog denken van degenen die
Hem verachten: “wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen veracht worden” (1 Sa-
muél 2:30). Degenen die beroemd zijn in de geschiedenisboeken van de wereld, ontbreken vaak in
Gods eregalerij. Velen die onbekend zijn voor de wereld, zijn bekend en geliefd bij God.

Zoals August Van Ryn'! opmerkt, worden in de eerste drie hoofdstukken van Lukas twee reeksen
van zeven personages bij naam genoemd. Let op de onwaarschijnlijke “sterren” in het geboortever-
haal: Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef, Simeon, Anna, Johannes de Doper — deze namen worden
vermeld in Lukas 1:5, 27; 2:25, 36; 3:2.

Deze zeven vertegenwoordigen de getrouwen onder het volk van God. Hoewel de wereld weinig
aandacht aan hen besteedde, waren ze zeer kostbaar voor God, en Hij verscheen aan hen als “Em-
manuel, wat vertaald betekent: God met ons” (Matthes 1:23).

En nu de andere zeven: Tiberius Caesar, Pilatus, Herodes, Filippus, Lysanias, Annas, Kajafas —
deze namen worden vermeld in Lukas 3:1-2.

Met deze zeven zien we de hele wereld in haar macht en glorie: de Romeinse keizer en het rijk
waarover hij regeerde; de Romeinse gouverneur en heel Judea, Herodes en zijn losbandige hof; An-
nas en Kajafas en met hen het afvallige volk dat spoedig zijn Heer zou kruisigen. De wereld vulde
haar boeken met de geschiedenis, daden en prestaties van deze mensen, maar God geeft hen in deze
vroege hoofdstukken in Lukas slechts anderhalve vers, terwijl de andere zeven te vinden zijn in 152
verzen.

De eerste zeven zijn de sterren van het geboorteverhaal vanwege hun relatie met Zijn geliefde Zoon.
De tweede zeven worden vrijwel genegeerd, omdat wie Christus niet kent en liefheeft, geen beteke-
nis heeft in Gods ogen.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Zie https://plymouthbrethren.org/article/10047 en https://www.brethrenarchive.org/people/august-van-ryn/
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